Zondag onder het Octaaf van Kerstfeest, 29 december 10.00 uur
Nauwelijks nog is het gezang van de kerstengelen verstomd en zijn de hemellichten
uitgedoofd of het leven herneemt zijn gang. Hoe? Met moord en doodslag. Met de
onschuldige kinderen van Bethlehem doorstoken in de armen van hun moeders. Op
bevel van Herodes, toenmalig koning. Afstammeling van Edom. Argwanend, jaloers.
Moordzuchtig. Welkom in de wereld van de mensen. De moord op de kinderen is een
voorbode van wat nog komen gaat. In de evangelieverhalen overleeft Jezus een
aantal aanslagen op zijn leven. Eénmaal, twee, driemaal. Maar uiteindelijk toch niet.
Uiteindelijk gaat ook de Zoon des Mensen ten onder en sterft hij als een misdadiger.
Na hem volgen de martelaren. Rij naar rij. Met helemaal vooraan, als eerste getuigen,
de onnozele, onschuldige kinderen van Bethlehem. De boodschap van vrede kost de
meest schuldelozen, kost kinderen die nog aan het leven moeten beginnen, het leven.
Thema: Onnozele kinderen; Voorganger: drs. Jan Greven; Orgel: Hendrika Veerman

Oudjaar, 31 december 19.30 uur

God is mensen nabij, paradoxaal genoeg, juist door ons in onze
eigen kracht te zetten. De dynamische kracht van Gods Geest is
scheppingskracht. In dit licht gaan we het weer aandurven:
Creatieve stappen te zetten, de toekomst tegemoet.

Thema: De weg die de Geest wijst

Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra; Orgel: Hendrika Veerman
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<+ De vieringen zijn direct of later mee te kijken via www.kerkdienstgemist.nl of via de app
www.kerkdienstgemist.nl/stations/2263.

<+ Uw financiéle bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Uw kerstdonatie gaat naar de eindejaarsactie
van Kerk in Actie (rek.nr. NL38 RABO 0139 807993). Uw donatie aan de kerkrentmeesters is ten
bate van het in stand houden van de Eredienst (rek. nr. NL45 RABO 0308401239).

Toelichting bij afbeeldingen:
Voorkant: Geboorte icoon. Dodekaorton (twaalf feesten) deel van iconostase. Derde kwart 13¢
eeuw. Sinaiklooster.
Vierde Advent: Icoon van de Moeder Gods met Kind, 6e of 7e eeuw (gezichten), 13e eeuw
lichamen en achtergrond. Santa Francesca Romana, Rome.
Kerstnacht: Kersticoon, Andrei Rublev 1405, Moskou, Kathedraal van de Annunciatie.
Kerstfeest: Moeder Gods Tsealovania met engel met lijdenswerktuigen, Snagov-klooster,
tweede helft 16e eeuw.
Oudjaar: Pinkstericoon, Berg Athos.

Prettige en gezegende feestdagen!
Uw wijk-contactpersoon

Kerstgroet vanuit de Dorpskerk
Blaricum 2024

www.protestantsegemeenteblaricum.nl




Op zoek naar de waarheid die in Christus wordt gevonden

Tell all the Truth but tell it slant —
Success in Circuit lies
Too bright for our infirm Delight
The Truth’s superb surprise
As Lightning to the Children eased
With explanation kind
The Truth must dazzle gradually
Or every man be blind —

Zeg heel de Waarheid —maar gebogen-
een Omweg leidt naar 't Doel
De Waarheid die te plotseling daagt
is voor een zwak Gevoel — te fel
Zoals men Bliksem rustig uitlegt
aan ieder angstig Kind
zo moet de Waarheid langzaam gloren
opdat zij niet verblindt —

Emily Dickinson (1830-1886), vertaling: Louise van Santen

Wij wensen iedereen vanuit de Dorpskerk gezegende Kerstdagen!

Met hartelijke groet, ds. Jurjen Zeilstra

U bent hartelijk welkom in

de Kerkdiensten in de Dorpskerk rondom het Kerstfeest
Het overkoepelende thema in deze tijd van Advent en Kerst is:
op zoek naar de waarheid die in Christus wordt gevonden.

Zondag Vierde Advent, 22 december 10.00 uur
Onze gedeelde hemelkoepel is gebarsten. Door de
waarheid los te laten dat wij in een werkelijkheid leven
die een eenheid is, hebben wij kennis gekregen van
losgeraakte brokken. Die kennis heeft gemaakt dat wij
van alles naar onze hand kunnen zetten, maar van de
betekenis zijn wij vervreemd geraakt.

Thema: De weg, de waarheid en het leven
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra

Organist: Hendrika Veerman

Kerstnachtviering, 24 december 21.30 uur

ontvangst vanaf 20.45 uur met chocomel en bekende kerstliederen
Als de os en de ezel al op oude iconen aandachtig
kijken naar het kind in de kribbe, is dat niet omdat dit
in het Evangelie staat. Het was de profeet Jesaja die
schreef: ‘Een rund herkent zijn meester, een ezel kent
zijn voederbak, maar Israél mist elk inzicht, mijn volk
leeft in onwetendheid.” (Jesaja 1,3). Kerstfeest is als
een sleutel die past op een oud slot.

Thema: Liggend in een kribbe

Voorganger: Ds. Jurjen Zeilstra

Muziek: de cantorij van de Dorpskerk o.l.v. Richard Vos

i Kerstfeest, 25 december 10.00 uur

met Kinderdienst, alle kinderen van harte welkom
" Als Gods Woord bij mensen wil wonen, dan kan dat niet
anders zijn dan genade. Dit is geen waarheid om voor je
eigen gelijk te claimen. Dit is een waarheid die verbindt, een
geschenk van licht, bestemd om het duister te verdrijven.
Thema: Genade en waarheid door Jezus Christus gekomen
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Muziek: Tineke Bakker (dwarsfluit); Hendrika Veerman (orgel)




