
 
 

Paasgroet vanuit de Dorpskerk 
Blaricum 2025 



 
Gij roept het licht tot koning uit 

 

Schepper, 

Gij schenkt ons een stem 

die gehoord mag worden, 

een tongval die mag klinken, 

woorden om op verhaal te komen. 

 

Gij die kent 

de kracht van de taal, 

die spreekt 

en er is tijd en ruimte, 

Gij roept het licht 

tot koning uit 

en onherroepelijk  

verschijnt uw Zoon 

en in zijn rijk 

zal nooit de zon 

meer ondergaan. 

 
Jaap Zijlstra 

 
 
Afbeeldingen: olieverfschilderijen bij de dagen van de schepping, Bob Pestman 2008.  
Geëxposeerd in de Dorpskerk tot 27 april. 



U bent hartelijk welkom in de kerkdiensten in de Dorpskerk in de Stille Week en het 
Paasfeest. Aan de hand van de dagen van de schepping zetten wij telkens een stap in 
voorbereiding op het Paasfeest. Op Paasochtend vieren wij de zevende dag.  
Wij wensen iedereen een gezegende Stille Week en een gezegend Paasfeest. 
 

Hartelijke groet, namens de Dorpskerk, ds. Jurjen Zeilstra. 
 

Palmpasen, 13 april 10.00 uur: De zesde dag 
(Klein-)kinderen zijn van harte welkom 
Als de mens wordt geschapen tegen de avond van de zesde 
dag, stemt dat tot bescheidenheid. God mag dan wel het 
beheer over de natuur opdragen aan zijn evenbeeld, de 
mensen hebben zich verantwoordelijk te gedragen, juist 
tegenover God. Als Jezus na zijn intocht de tempel bezoekt, 
wordt hij diep teleurgesteld.  
Thema: Naar Gods beeld geschapen 
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra 
Organist: Ies Nijman; m.m.v. de cantorij, o.l.v. Richard Vos 
Kinderdienst: een feestelijke optocht met Palmpasenstokken 

 
Witte Donderdag, 17 april 19.30:  
Begin van de derde dag 
Scheppen is scheiden, is paal en perk stellen aan de chaos, is 
de zee zijn plaats wijzen, zodat het land vrucht kan dragen. 
De doortocht door de Rode Zee, die een uittocht werd uit 
slavernij, is de opmaat naar de intocht in het beloofde land. 
Het Pascha dat Jezus viert met zijn leerlingen symboliseert 
de toegang tot zijn Koninkrijk van vrede en recht. Wij vieren 
de Maaltijd van de Heer in een kring.  
Thema: De toegang tot het Koninkrijk 
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Richard Vos 
 

Goede Vrijdag, 18 april, 19.30 uur 
Jezus is angstig, maar werkelijk van God verlaten 
tekent Lucas hem tijdens zijn lijden nooit. Met de 
weinige woorden uit zijn mond gaat een verborgen 
autoriteit gepaard. De lichamelijke vernietiging zal 
de essentie waar deze liefdevolle mens van God 
symbool voor stond niet ongedaan kunnen maken.  
Thema: Zelfs indien niet… 
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra 
Organist: Hendrika Veerman 



Paaswake, 19 april 21.30 uur: 
De Geest Gods over de wateren (woest en ledig) 
 
Zelfs in tijden van chaos en duisternis, wanneer wij van God 
niets zien, wordt het ons aangezegd dat Gods Geest nabij 
blijft. Dat is geen resultaat van de kwaliteit van ons geloof, 
eerder een diep geworteld mystiek besef waarin zelfs de 
dood van betekenis verandert. 
 

Thema: De Geest Gods zweefde over de wateren 
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra 
Organist/cantor: Richard Vos m.m.v. gelegenheidskoor  
 
 

Paasfeest, 20 april, 10.00 uur: De zevende dag 
(Klein-)kinderen zijn van harte welkom 
Het levende lichaam van Christus in de wereld, dat zijn wij 
samen, zoals we door het opstandingswonder van Pasen aan 
elkaar geschonken worden. Op de zevende scheppingsdag 
mogen zeven lichten branden, als de volheid van het leven, 
als een verlangen, als een gebed. 
 

Thema: Het wonder van de kandelaar 
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra 
Organist: Hendrika Veerman 
Met medewerking van Rembrandt Zegers (trompet) 

 
 
 
 

******* 
 

 Op www.kerkdienstgemist.nl zijn alle diensten in de Dorpskerk op internet via 
een livestream met beeld en geluid direct of later te volgen.  

 Voor meer informatie over de kinderdiensten met Palmpasen en met Pasen 
kunt u contact opnemen met beatrijsbulder@hotmail.com. Er is een goede 
kern van kinderen, vriendjes of vriendinnetjes mogen gerust mee. Graag zelfs.  

 Met de tieners komen wij weer bijeen op maandagavond 19 mei, 19.30-20.30 
uur. Voor meer informatie kunt u mailen naar Aliette@vanderwal.ch.  

 Traditiegetrouw collecteren we in de Paastijd voor de Interkerkelijke 
40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes. Meer informatie vindt u op 
www.40-dagenaktie.nl. Eventuele giften kunt u overmaken via de QR 
code of via overschrijving t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Blaricum op rek.nr NL38 RABO 0139 8079 93 o.v.v. het genoemde doel. 

 
 

www.protestantsegemeenteblaricum.nl 
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