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Een steen is dicht en dood. Een loodzware molensteen om de hals sleurt 

het leven de diepte in. Wij zijn bang voor zulke stenen en terecht. Maar 

een vederlichte engel wentelt de steen van het graf en gaat zitten, heel 

brutaal, bovenop de steen die het leven afsloot. Gods boodschapper tart 

de macht van de dood. 

Bange vrouwen zochten het lichaam van de gestorvene. ‘Wees niet 

bang,’ zegt de engel. ‘Wees niet bang,’ zo hoort de evangelist Matteüs 

daarna de Opgestane de vrouwen bemoedigen. Zij zochten een 

gestorvene. Zij vinden een levende. 

Deze Levende draagt het leven. Onze kwetsbare liefde, onze wonden en 

onze teleurstelling in het leven, zij worden gedragen. Christus tilt ons op. 

Het leven gaat open, telkens weer. 

 

 

Ds. Jurjen Zeilstra, maart 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De verrezen Christus (potlood en waterverf), Jan Toorop, 1927 



Stille Week 2023 in de Dorpskerk te Blaricum, ds. Jurjen Zeilstra 

We zijn met Matteüs en Jacobus op weg naar Jeruzalem. De evangelist vertelt ons welke 
weg Jezus is gegaan. Het is een open uitnodiging die een uitdaging wil zijn. De briefschrijver 
Jacobus wijst ons de weg als het gaat om de vertaling in de praktijk.  
 
Palmzondag, 2 april 10.00 uur: Hij komt om de vruchten van ons leven 
Als Jezus Jeruzalem binnengaat onder hosannageroep, doet hij dat met een 
verwachting. Niet langer kan een confrontatie uitblijven. In de tempel treft hij handel 
aan. Hij brengt er genezing. In de dicht bebladerde vijgenboom hangt niet één vrucht. 
Wat zijn woorden waard als er geen daden aan verbonden zijn? Aan de vruchten kent 
men de boom. (Klein-)kinderen welkom, we versieren Palmpasenstokken. 

 
Witte Donderdag, 6 april 19.30 uur: Wij worden gevoed met zijn leven 
‘Mijn tijd is nabij, bij jou wil Ik met mijn leerlingen het Pesachmaal gebruiken.’ 
(Matteüs 26,18b). Met het eten van ongedesemd brood aan de vooravond van de 
uittocht uit Egypte wordt nederigheid uitgedrukt en een alert klaarstaan om deel te 
nemen in Gods bevrijding. Het leven van Jezus zelf is in deze zin voor ons een 
geestelijke voedingsbodem.  
Wij vieren in deze dienst de maaltijd van de Heer.  

 
 
Goede Vrijdag, 7 april 19.30 uur: Hij weigerde hun wijn te drinken 
In de kruisiging gaat Gods aanklacht tegen alle ongerechtigheid wereldwijd 
verborgen. In de dood van de Rechtvaardige vinden kwaadaardige mensen hun 
oordeel. Tegelijk en paradoxaal is er redding, voor wie zich wil laten wakker 
schudden en inspireren door de weg die Jezus ging.  
Met medewerking van de cantorij o.l.v. Richard Vos.  

 
 
 
Paaswake, 8 april 21.30 uur:  
Heb geduld en houd moed 
Oude verhalen zijn als olie in onze lampen gedurende de nacht. Deze nacht is anders 
dan alle andere nachten. Door samen te putten uit de vele bronnen van het geloof 
weten wij ons hecht met Christus verbonden. Wij gedenken onze doop en ontvangen 
het opstandingslicht in ons midden.  
Met medewerking van zangers o.l.v. Richard Vos. Organist Hendrika Veerman. 

 
 
 

Paasfeest, 9 april 10.00 uur: Het levende lichaam van Christus 
Het levende lichaam van Christus in de wereld: Dat zijn u en ik, de vreemdeling 
én de mens die tekortkomt. Wij zullen opstaan, tegen de klippen op. De 
Opgestane gaat ons voor, zonder ophouden, op weg naar Gods Koninkrijk van 
vrede en recht. Onlosmakelijk is Hij verbonden met de Schepper. Hun beider 
Geest zal ons kwetsbare en feilbare mensen voor elkaar tot zegen blijven stellen. 
Met medewerking van Tessa van Genderen op trompet. 
 



 
 
 

 Op onze website www.protestantsegemeenteblaricum.nl vindt u actuele informatie 

over de Dorpskerk. 

 

 Op www.kerkdienstgemist.nl zijn alle diensten in de Dorpskerk op internet via een 

livestream met beeld en geluid direct of later te volgen. Via www.kerkomroep.nl kunt 

u de dienst ook direct of later beluisteren.  

 

 Voor meer informatie over de kinderdienst met Palmpasen kunt u contact opnemen 
met jantien@jbcr.eu of beatrijsbulder@hotmail.com. Er is ondertussen al een goede 
kern kinderen, maar vriendjes of vriendinnetjes mogen gerust mee. Graag zelfs.  
 

 Met de tieners komen wij weer bijeen op maandagavond 3 april. Voor meer 
informatie kunt u mailen naar Aliette@vanderwal.ch.  
 

 Traditiegetrouw collecteren we in de Paastijd voor de Interkerkelijke 40-dagenaktie 
Laren-Blaricum-Eemnes, met dit jaar als doel drie projecten op het gebied van 
duurzaam schoon water en lokale landbouwverbetering. Meer informatie vindt u op 
www.40-dagenaktie.nl (eventuele giften t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Blaricum rek.nr NL38 RABO 0139 8079 93 o.v.v. het genoemde doel). 
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