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Omdat onze woorden zo schraal zijn,  
Onze gebaren zo krachteloos, 
Onze blik zo kortzichtig, 
Onze harten zo kil, 
Hebben wij een ander nodig, 
Met menselijke warmte. 
Daarom gedenken wij 
Jezus van Nazareth. 

Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn, 
Onze perspectieven zo op onszelf 
gericht, 
Onze visioenen slechts van hier en nu, 
Hebben wij een medestander nodig 
Die liefde, recht en trouw ons leert. 
Daarom herinneren wij ons 
Jezus van Nazareth. 
 

Omdat onze angsten zo talrijk zijn, 
Onze dood zo doodgewoon, 
Ons leven zo vaak tevergeefs, 
Onze oplossingen een deel van ons 
probleem, 
Hebben wij een broeder nodig 
Die zegt: een nieuw begin is altijd 
mogelijk. Daarom geloven wij 
Jezus van Nazareth. 

Daarom geloven wij…        (door Alfred C. Bronswijk,   uit “Medemens 2”  uitgave Kerk in Actie) 
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Pasen: Jezus Christus!  Hij is niet dood, Hij leeft! 
‘Jezus leeft en ik met Hem’! (Ld 641) Dat zingen gelovigen  uitbundig en triomfantelijk op de 
paasdag! Meer nog dan met woorden bezingen wij het bijzondere geheimenis van ons geloof en 
leven: Als wij Jezus Christus volgen, wandelen we in een nieuw leven. Om het ook maar een beetje 
te begrijpen wijst Jezus op het wonder in de natuur. Hoe in alle stilte en onzichtbaar leven 
groeit. Hoe in kleine zaadjes oneindig veel kiemkracht steekt. Dat Jezus net als de graankorrel 
stierf om overvloedig leven te geven (Johannes 12, 24-26). Met Hem door het leven gaan betekent 
leven van ontvangen en van groeien in geloof! Dat wensen wij elkaar toe in Jezus Naam! Gezegend 
Pasen, Ds. Arie de Boer. 
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 Gebed (Taizé) 
 

Christus, 
was U niet opgestaan, 
-naar wie zouden wij dan gaan 
om een afspiegeling van Gods gelaat te 
ontdekken? 
 

Was U niet opgestaan, 
dan zouden wij niet samen zijn 
om uw gemeenschap te zoeken, 
dan zouden wij niet dichtbij U vergeving 
en de frisheid van de bronnen vinden. 
 

Was u niet opgestaan, 
-waar zouden we dan de krachten 
putten om U te volgen 
tot het einde van ons leven, 
om U te kiezen, steeds weer opnieuw? 

 

 

PASEN 
Zoek in de woordzoeker de volgende woorden: 
AARDBEVING; AVOND; BROOD; DEUR; DISCI- 
PELEN; DOEK; EMMAUS; ENGEL; EVANGE-
LIE; GEDAANTE; GELD; GELOOF; GELOVEN; 
GETUIGEN; GRAF;HANDEN; HEEN; KLEOPAS; 
LINNEN; LOPEN; MAGDALENA; MARIA;  
MORGENSTOND; NADEREN; NEMEN; OPGE-
STAAN; PETRUS; RAAK; SALOME; SPECERIJ-
EN; STEEN; TEKEN; THOMAS; VELD; VER-
SCHRIKT; VOETEN; VREDE; VREZE; VROEG; 
WACHT; WIT; ZAG; ZALIG; ZIET; ZON; ZORG. 



 
 
 
 
 

CORONAVIRUS: 
De Dorpskerk is vanwege het Coronavirus voorlopig gesloten voor kerk-
diensten en overige activiteiten. Wij volgen hierin zoveel mogelijk de aan-
wijzingen van het RIVM en de Protestantse Kerk Nederland, die zeer regel-
matig overleg heeft met het kabinet. Op dit moment gaan we ervan uit, dat 
de Dorpskerk mogelijk tot en met het Pinksterweekend gesloten blijft. 
Houdt u onze website goed in de gaten voor de laatste ontwikke-lingen 
binnen eigen Dorpskerk, want die kunnen afwijken van andere kerken!  
*Pastoraal contact vindt voorlopig alleen telefonisch plaats. Maakt u daar 
vooral gebruik van; ds. Arie de Boer en het ouderlingenteam staan graag 
voor u klaar.  
 

NB: Voor rouwdiensten gelden aangepaste - en  steeds veranderende - 
regels; voor informatie kunt u contact opnemen met koster Rob 
Hoogendoorn. (Contact)informatie vindt u op 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.  
 

Ook vindt u op de website mogelijkheden om vanaf thuis te luisteren naar 
de kerkomroep van buurgemeenten. Evt. kunt u telefonisch informatie 
opvragen bij Anne-Marie de Fouw op tel. 06-21230727, of meldt u aan  
voor de (tijdelijke) digitale Nieuwsbrief via consistoriepgb@gmail.com.  
 

 
 

Uw Wijkcontactpersoon: _____________________________ 
 
Telefoonnummer:  ______________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd 
zeer zorgvuldig uit. We gaan daadwerkelijk met de stichtingen in 
gesprek en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed 
wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, 
vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos 
inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, 
vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie vindt u op:  www.40-dagenaktie.nl.  Donaties 

zijn van harte welkom op rekeningnr. NL72RABO 0334 9515 93  
t.n.v. Interkerkelijke 40-dagenaktie BEL. 
 

De interkerkelijke 40-dagenaktie 
Laren-Blaricum-Eemnes voert al meer 
dan 40 jaar actie binnen de BEL- 
gemeenten. Met uw steun zijn er vele 
mooie projecten in de derde wereld 
gerealiseerd. 
Uw steun en giften zijn ook dit jaar 
weer van harte welkom en zeer nodig!  

 

Projecten die in 2020 gesteund worden via de 40 dagenaktie: 

• Realisatie van een nieuw aardbevingsbestendig school-
gebouw in Nepal, een vervolg op het vorig jaar opgestarte 
project van stichting Ton Memorial School Sailung; 

• Ondersteuning van het lopende project van Pater van 
Wegen uit Laren: Zonnepanelen voor het “Koshuis” en de 
school in Friersdale om minder afhankelijk te zijn van de 
onbetrouwbare stroomvoorziening in Zuid-Afrika; 

• Stichting Caring Unites in Nepal rekent nog op ons voor 
het schoolgeld voor twee leerlingen, de zoontjes van 
moeder Samitha Bhujel, die door de aardbeving haar man 
heeft verloren.  
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