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Het goddelijke in mensen 
 
Iedereen zal direct weten wat hier is afgebeeld. Op het eerste gezicht 
is dit het vertrouwde beeld. Maria zit met Jezus op schoot en de 
wijzen aanbidden hem. Maar wie iets beter kijkt, zal zien dat Jan 
Gossaert (1478-1532), die leefde in de Nederlanden, in dit 
schitterende schilderij allerlei geheime boodschappen heeft 
verborgen. Dit is geen stal, maar de vreemde ruïne van de wereld, 
waarin de os en de ezel verdwaald lijken. Te midden van de brokken is 
het eenvoudig meisje uit Nazareth koningin geworden. Als een vorstin 
gekleed zit zij te midden van een hemelse hofhouding van engelen. 
Jozef ziet toe vanachter een pilaar. Achter de os is zelfs de engel van 
de aankondiging, die nieuwsgierig meekijkt, zichtbaar.  
 
Caspar, Balthazar en Melchior brengen hulde met gouden objecten die 
eerder doen denken aan het vaatwerk en de monstrans gebruikt in de 
kerk in de 16e eeuw dan uit de tijd van de geboorte. Allerlei details van 
het verhaal, vaak ongelijktijdig, zijn afgebeeld in één voorstelling, alsof 
de tijd er niet toe doet. In dit kwetsbare kind wordt in een oude 
wereld de betekenis van de inwoning van het goddelijke in de mensen 
zichtbaar. In het midden achter Maria, staan mensen die u en ik 
zouden kunnen zijn. Zij overdenken het Godsgeheim van alle tijden: 
een hemelse vonk in ons hart. 
 
Wij wensen u een gezegend Kerstfeest. 
 
ds. Jurjen Zeilstra 
 
 

 
 
 
 
Afbeelding voorkant: 
De aanbidding der koningen (1510-1515), Jan Gossaert, National Gallery, Londen 

 
 

 



 

December-diensten in de Dorpskerk 
“Vreugdevol verwachten” 

 
 Zondag van de Vierde Advent, 24 december 10.00 uur 
Het aspect van de menselijke twijfel wordt belicht. Johannes de Doper 
laat het Jezus via zijn leerlingen expliciet vragen: ‘Bent u degene die 
komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Dat is voor hem 
niet vreugdevol verwachten. Paulus schrijft ‘de Heer is dichtbij’. Hij 
bedoelt dat Jezus snel zal komen. Hij kijkt naar de toekomst en dat 
geeft hem vreugde. Twee mensen in de gevangenis. De een (Johannes 
de Doper) twijfelt terwijl de ander (de apostel Paulus) aanspoort tot 
vreugde. Thema: Of moeten we een ander verwachten? 
Voorganger: Ds. Johan Mulder m.m.v. Hendrika Veerman (orgel) 

 
Kerstnachtviering met Lessons and Carols, 24 december 21.30 uur 
Nadat we met warme chocomelk zijn ontvangen in de mooie 
Dorpskerk als in een huiskamer van het dorp, kunnen we 
gaan genieten van prachtige kerstliederen afgewisseld met 
het kerstverhaal van Lucas en een korte overdenking. De 
betoverende kerstliederenschat van de kerk geeft toegang tot 
de diepte van het kerstgeheim. De lezingen waarmee we de 
zang afwisselen behoren tot de mooiste en meest troostrijke 
uit de bijbel. Thema: Kwetsbaar en gekoesterd als de vrede. 
Voorganger: Ds. Jurjen Zeilstra  
m.m.v. de cantorij van de Dorpskerk o.l.v. Richard Vos en Hendrika Veerman (orgel) 

 
Kerstfeest, 25 december 10.00 uur 
Als God koning is, zullen mensen leven met gerechtigheid 
en vrede. Niet voor niets was Händel gegrepen door de 
tekst van de profeet Jesaja: ‘How beautiful are the feet of 
them that preach the gospel of peace, and bring glad 
tidings, glad tidings of good things!’ Het is van het 
grootste belang dat wij deze woorden diep tot ons laten 
doordringen en op onze eigen voeten betrekken. Mensen 

aanzeggen dat God koning is, betekent hen de vrede gunnen. Jezus brengt ons op dit spoor. 
Die bewustwording begint op het Kerstfeest. Thema: ‘Je God is koning!’  
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra m.m.v. Regina Ederveen (harp) en Richard Vos (orgel) 

 
Zondag onder het Octaaf van Kerstfeest, 31 december 10.00 uur 
Wees gezegend met de woorden naar Romeinen 8, 38-39:  
niets ter wereld  ‘ons zal kunnen scheiden van de liefde van God’. 
Voorganger: ds. Arie de Boer m.m.v. Hendrika Veerman (orgel) 
 



 

Oudjaar, 31 december 19.30 uur 
We kijken terug op een jaar met veel oorlog en verdriet en 
hopen van harte op andere tijden. Er zijn heel wat historici 
en analisten met een sceptische blik. Zij houden het bij een 
stationaire zinloosheid van het bestaan. In de bijbel is het de 
Prediker die hen begrijpt. Tegelijkertijd maakt het altijd 
verschil hoe wij ons opstellen. Dankbaarheid om het goede 
en hoop, ze blijven onmisbaar.  
Thema: Is er een zin in de geschiedenis?  

 Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra m.m.v. Richard Vos (orgel) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

We maken u er graag op attent dat u direct of later via www.kerkdienstgemist.nl of via de app ‘Kerkdienst 
gemist’ mee kunt kijken en luisteren met de vieringen.  
 
Uw financiële bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Met uw kerstdonatie voor de diaconie draagt u bij aan de 
eindejaarsactie van Kerk in Actie (rek.nr. NL38 RABO 0139 807993). Uw donatie aan de kerkrentmeesters is 
traditiegetrouw ten bate van het in stand houden van de Eredienst (rek. nr. NL45 RABO 0308401239). 
 
Afbeeldingen bij de verschillende vieringen: 
 Vierde Advent: Johannes de Doper op de drempel van de gevangenis, Cesare Maccari 
 Kerstnacht: Pasgeboren, De la Tour 
 Kerstfeest: Aanbidding, Gentile da Fabriano 
 Oudjaar: Franciscus, Giotto 

 
 
 
 
 

 
 

 

Wij wensen u prettige en gezegende feestdagen! 
 
Uw wijk-contactpersoon 

 
 

 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl 


