De Dorpskerk Blaricum Kerstgroet 2022

Wat beloofd is

Wat ben ik blij

dat Maria geloofde

wat de engel zei

en uit naam van God beloofde!

en jij?

Soms denk ik: ik was er bij,

ik kon hem niet zien maar wel horen

en horen is immers genoeg,

want geen woord van God klinkt verloren
voor het vervulling droeg.

O luister, wees enkel oren,
bewaar ze, berg ze in je weg,
want nog gaat het zoals tevoren,
wat beloofd is gebeurt als voorzegd —
denk maar aan toen: Gods Zoon wérd geboren
en als mens in ons midden gelegd.
Inge Lievaart




Er wordt een Woord geboren

Lukas vertelt van herders en de engelen en de stal van Bethlehem. Maar het
is in de bijbel niet de enige manier waarop de betekenis van de komst van
Jezus wordt beschreven. De evangelist Johannes ziet de openbaring van Gods
mensenliefde vooral in de taal gestalte krijgen (Johannes 1). Dan is Jezus het
Woord van God, duidelijk verstaanbaar in die wereld van zoveel culturen. ‘In
het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God...
Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond.” Ook dit is
Kerstfeest!

In oude taal is het: God wordt mens. In de taal van vandaag: de humanisering
van de godsidee. Het goddelijke is onder ons, is dichtbij. We kunnen het
aanraken. We kunnen het opmerken in de schijnbaar gewone dingen. Maar
wat mensen niet zo gemakkelijk tot zich nemen, is dat de spanning blijft. Wie
denkt dat we met Kerstfeest vieren dat het heil als vanzelf te vinden is, voor
het oprapen ligt, of door mensen wordt georganiseerd, heeft zich vergist.
Wie denkt dat God voortaan minder heilig is, heeft niet geluisterd naar de
engelenzang zoals Lucas die laat horen: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en
vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.” Dit kind van God roept ons
tot een andere orde. In het heilige worden wij gewaarschuwd tegen de
vanzelfsprekendheid.

Iconen, gedichten, liederen, verbeeldingen en kunst die raakt aan de essentie
van het bestaan, vinden hier inspiratie. Het zuivere vindt afdruk in het
onvolkomene. De basis voor iedere nieuwe gelijkenis is in dit principe gelegd.
Het geheim van ons leven vertoont zich in een kwetsbare gestalte. Dat is
onbegrijpelijk met het verstand. Immers het kind is zo kwetsbaar als ieder
mensenkind. Het kan gedood worden. Eens zal het sterven. En toch ligt in die
ene mens, onlosmakelijk verbonden met God, het beginsel van de hele
schepping verborgen en dus van ieder mensenkind. Dit is het wonder van
Kerstfeest.

In het schilderij van George de la Tour is de bron van het licht verborgen.
Jozef houdt een kaars in zijn ene hand en schermt hem af met de andere. Het
is het kind dat voor allen het licht weerkaatst en verspreid. Rondom dit kind

komen zij samen, zo verschillend als ze zijn.

Ds. Jurjen Zeilstra

Afbeelding: Aanbidding van de herders, Georges de la Tour, 1644, Louvre Parijs




Vieringen in de Dorpskerk

4% Advent, 18 december, 10.00 uur

ds. René van den Beld

Wie zegt dat de bijbel een wereldvreemd boek is, moet de verhalen over de
moeders van Jezus in Matthelis nog maar eens indrinken. Vreemdgaan staat
daarbij een paar keer centraal. Maar, en dat maakt de bijbel zo fascinerend, het
staat er niet vanwege smeuige sensatie. Integendeel, het staat in het teken van
gerechtigheid! De lezingen gaan vooral over Juda en Tamar. Een geschiedenis vol
huiver én ontroering, die ons dichterbij de betekenis van Kerst brengt.

Thema: Vreemdgaan voor de goede zaak

Organist: Hendrika Veerman; Lezingen: Genesis 38: 24-30 en Matthels 1:1-17.

Kerstnachtviering met Lessons and Carols

24 december 21.30 uur ds. Jurjen Zeilstra

De cantorij van de Dorpskerk onder leiding van Richard Vos zal ons
meenemen in de betoverende kerstliederenschat van de kerk. Vele
klassieke liederen geven toegang tot het kerstgeheim. De lezingen

waarmee we de zang afwisselen behoren tot de mooiste en meest

troostrijke uit de bijbel.

Thema: De lofzang van de engelen in deze wereld

Organist: Peter den Ouden; Lezingen: Jesaja 9, 1-6 en Lucas 1-2

Kerstfeest, zondag 25 december 10.00 uur

ds. Jurjen Zeilstra
De een ziet een eenvoudig meisje uit Nazareth, de ander de koningin van de
hemel. Er zijn heel verschillende manieren om naar Maria te kijken en
allemaal hebben ze iets fascinerends. Vele stemmen uit tal van verhalen
klinken mee. In Maria’s pure ontvankelijkheid mogen we allemaal, hoe je als
mens je geslacht ook beleeft, iets herkennen van de houding die de inwoning
van het goddelijke mogelijk maakt. Zij gaat als liefdevol moeder van Jezus ons
voor in het leven met het Godsgeheim. Thema: Moeders van Jezus, Maria.
Organist: Hendrika Veerman; Lezingen: Ezechiél 37, 15-28; Hebreeén 1, 1-4 en Matteds 1.
ledereen is welkom! Er is in deze viering een kinderdienst. Muzikale medewerking op de dwarsfluit
wordt verleend door Tineke Bakker.

Oudjaar, 31 december 19.30 uur ds. Jurjen Zeilstra

De kerk heeft Jezus Christus vaak exclusief voor zichzelf geclaimd,
waardoor anderen buiten kwamen te staan. Maar wie de zegen die
verborgen ligt in de van de naam van Jezus beseft, ontdekt de inclusieve
reddende macht van God, die zich uitstrekt naar alle mensen, ja naar heel
Gods schepping. Dat mag voor ons een bemoediging zijn, ook in deze tijd
van de vele meningen en kerkverlating.

Thema: De zegen van de naam van Jezus Christus in de tijd

Organist: Hendrika Veerman;

Lezingen: Numeri 6, 22-27; Handelingen 4, 8-12 en Lucas 2,21.




+ We maken u er graag op attent dat u direct (of later) via
www.kerkdienstgemist.nl mee kunt kijken en luisteren met de
vieringen. Hiervoor kunt u ook de app ‘Kerkdienst gemist’ downloaden.

<+ Uw financiéle bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
Met uw kerstdonatie voor de diaconie draagt u bij aan [input diaconie] (rek.nr.
NL38 RABO 0139 807993).
Uw donatie aan de kerkrentmeesters is traditiegetrouw ten bate van het in stand
houden van de Eredienst (rek. nr. NL45 RABO 0308401239).

Wij wensen u heel prettige en gezegende feestdagen!

Uw wijk-contactpersoon

www.protestantsegemeenteblaricum.nl




