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Welkom in de Dorpskerk te Blaricum! 
 
De Protestantse Gemeente van Blaricum wil een inspirerende en wervende kerk zijn 
voor haar leden en voor anderen die op haar weg komen. 
De fraaie historische Dorpskerk aan de Torenlaan is de plek waar op zondag, om 
10.00 uur, de kerkdienst wordt gehouden. 
We zingen, we bidden en we lezen uit de Bijbel.  
In de preek wordt geprobeerd die oude verhalen een betekenis in het leven van nu te 
geven. 
In de kerkdienst komen mensen die er zeer regelmatig komen, maar ook mensen die 
er zo af en toe eens zijn. 
Er komen mensen met veel (geloofs-)vertrouwen, maar ook mensen die antwoorden 
zoeken op hun vragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“  
 
 
 
 
Een handvol vragen moet een mens mee leven. 
De eerste is: waar kom ik toch vandaan? 
De volgende: hoe zal het verder gaan; 
wat doe ik hier - waartoe is al mijn streven?  
Wacht ons een God, barmhartig of met straf? 
Rennen wij allen op een leegte af, 
of wachten ons met goud versierde bogen?”       
                                               (dr. Otto Stange 
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De Dorpskerk

Graag verwijzen wij u naar onze website. Hier vindt u actuele informatie: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl 

Wij zien uit naar uw komst in onze Dorpskerk te Blaricum! 

Met vriendelijke groet,  
Kerkenraad Protestantse Gemeente Blaricum. 

Contact	en	informatie:	
Scriba	Protestantse	Gemeente	te	Blaricum	
p/a	Torenlaan	16,	1261	GD	Blaricum		
http://protestantsegemeenteblaricum.nl	
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Op die vragen zijn geen éénduidige antwoorden te geven. De Bijbelverhalen 
zijn veelkleurig, tegendraads en appellerend.  

De Dorpskerk wil een kerk zijn die stevig in een traditie staat, maar waar vragen 
gesteld mogen worden en het spreken over het geloof ruimte krijgt. 
Wij willen in deze tijd en op onze manier volgelingen van Jezus Christus zijn. 
Sinds 4 december 2016 is Marnix van der Sijs dominee in de Dorpskerk. Wilt u 
kennis met hem maken? U kunt hem mailen als u een gesprek wilt: 
marnixsijs@hotmail.com 

Wat biedt de Dorpskerk aan activiteiten? 

- ‘Kerkcafé,’ waar mensen op het raakvlak van geloof en samenleving, hun verhaal
doen

- op verzoek: we dopen, trouwen en rouwen

- zondagmiddagconcerten (klassiek)

- op de eerste zondag van de maand:
aandacht in de dienst voor kinderen en jongeren

- gesprekskringen

- seniorenactiviteiten (commissie Kruispunt).
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