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Dit draaiboek gaat uit van mijn (vdS) wensen rond de tafelviering. Het is een concept ...  
De eerste verantwoordelijkheid bij de Tafel ligt bij diakenen en voorganger. 
 
Voor de dienst komen alle dienstdoende ambtsdragers in de predikantskamer bij elkaar, 
zodat we kunnen vaststellen of ieder zijn/haar taak weet. Zoals het daar dan afgesproken is, 
gaan we het ook doen! Alle dienstdoenden gaan samen de kerkzaal in. 
 
Voor elke viering zal er een aparte, gedrukte orde van dienst zijn die inhoudelijk ‘gekleurd’ 
wordt door de tijd van het kerkelijk jaar.  
Er zijn nu ordes voor de paastijd en voor de groene tijd. 
 
De tafel wordt klaargemaakt tijdens de inzameling van gaven. De viering zal plaatsvinden na 
de collecte, waarbij dus altijd een diaconale collecte gehouden wordt! 
(Eigenlijk, maar dat is niet praktisch met onze kleine tafel, zouden alle gaven: brood, wijn èn 
de collecte op tafel moeten liggen) 
 
De dienstdoende eerste diaken checkt voor de dienst of er brood, wijn en druivensap is, of 
de grote bekers er zijn, of de kleine bekertjes gevuld zijn. 
Als ik voorga dan zorg ik wel voor brood, want ik wil graag een bruin breekbrood scheuren. 
Dat koop ik bij de Sligro. 
Als er een gastvoorganger is, dan moet de diaken zorgdragen voor brood! (dan wel dat aan 
de koster vragen) 
 
Tijdens het eerste deel van het tafelgebed staan de ouderling van dienst en de eerste diaken 
met de voorganger achter de tafel. 
Tijdens de communie reik ik brood aan de deelnemers, waarbij ik gevolgd wordt door een 
diaken/ouderling die de schaal met brood draagt. 
Met de bekers wijn beginnen de diakenen op mijn aanwijzing, recht tegenover de tafel, 
waarbij de één naar rechts en de ander naar links gaat (met een servet om te vegen). De 
ouderling staat in het midden met een dienblad met de kleine bekertjes en met het 
druivensap).  
De ouderling neemt ook voor de kleine bekertjes weer terug. 
Tot slot delen de dienstdoende ambtsdragers en voorganger brood en wijn. 
 
Ik kies er voor om de dienst af te ronden terwijl men weer in de banken staat. Anders moeten 
mensen het Liedboek meenemen in de kring en ze hebben al een orde van dienst in de 
hand. 
 
Tijdens de viering op Witte donderdag en tijdens de Paaswake gebruiken we ongerezen 
brood (matses). De aanschaf daarvan is de taak van de eerste diaken.  
Net zoals het kopen van de wijn. Mijn voorstel zou zijn de Kaapse avondmaalswijn ‘Grace’ 
van Stellar Organics te gebruiken, een fair trade wijn die door verschillende PKN-kerken 
gebruikt wordt. 
 
Ik wil nog experimenteren met zachte, meditatieve muziek tijdens de communie.  
Sommige mensen vinden de stilte niet prettig en orgelspel kan niet want Hendrika wil 
deelnemen aan de communie. 
De eerstvolgende viering van de Maaltijd is 27 augustus.2017. 


